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‘In 1993 hebben de Nederlandse Marina Melis en haar echtgenoot Ed Koopman op Bonaire een
ezelopvang opgericht voor zieke, gewonde en verweesde ezels: Donkey Sanctuary Bonaire.’ Deze tekst
komt je wellicht bekend voor, dit is namelijk de introductie op onder andere onze website en
Facebookpagina. Dat klinkt natuurlijk alsof dat allemaal heel gemakkelijk gegaan is, maar daar is het
nodige in geïnvesteerd; tijd, geld en energie. 
Op dat moment wisten we natuurlijk niet wat ons te wachten stond. Zo hebben we in de afgelopen dertig
jaar te maken gehad met tegenslagen, narigheid en problemen maar we hebben ook nieuwe ezels mogen
verwelkomen en een hoop liefde gekregen. 

Marina is ooit bij het dierenasiel begonnen met het opvangen van een paar ezeltjes. Al snel werden dat er
meer en moest ze, met de opgevangen dieren, verhuizen. We vonden Imre en Aida bereid om tijdelijk
onze ezeltjes op te vangen in hun kunuku in de wijk Mexico. Na 1,5 jaar lang elke maand bij het spreekuur
van de burgemeester langs te zijn geweest, werd ons verzoek voor huurgrond eindelijk geaccepteerd. Dit
stuk grond lag naast de landingsbaan van het vliegveld, er lag alleen een weg tussen. Met behulp van
gedetineerden, lukte het ons om in 1996 alles klaar te hebben.



In het begin liepen de ezels vrij rond op het terrein en droegen ze allemaal een naambandje.
Op dat moment deed Marina al mee met de educatielessen die samen met Stinapa gegeven werden om
het dierenleed op Bonaire te verminderen. De Sanctuary had vorm aangenomen en Marina bedacht van
alles om maar geld te verdienen voor de ezels. De stichting was en is immers een non-profitorganisatie.
Bezoekers van het eiland komen tegen een donatie ezels bezoeken, de stichting kreeg een bus gedoneerd
die Marina gebruikte om tours mee te doen naar de Sanctuary en er was een winkeltje waarvan alle winst
naar de ezels ging.
Op het eiland gebeurde verschillende dingen met de ezels waardoor het aantal in de Sanctuary groeide.
Bij elke melding van een gebeurtenis met ezels ging de stichting op pad en als ze gered of geholpen
konden worden namen we ze mee naar de Sanctuary.

Hier een aantal opgevangen ezeltjes met hun verhaal:

Maud: Heel ziek geweest, samen met de dierenartsen hard gewerkt om haar er
bovenop te krijgen. Als dank bracht ze ons dit mooie veulen, ze kwam het ook
echt aan ons laten zien.



 Lotte: Mishandeld en slecht behandeld. In beslag genomen met

toestemming van de rechter. Ze kon niet eten en we hebben haar 
er met sondevoeding bovenop gekregen. Wat waren we blij toen 

ze voor het eerst naar het hooi rende. Ze had honger! 



Dean: Aangevallen door honden, zijn hele achterlijfje lag open. De dierenarts
heeft alles gehecht en Dean moest vanwege het gevaar, om met rennen uit te
glijden, een soort van spalk/brace om zijn achterbeentjes. 
Eenmaal genezen kon hij weer rennen, samen met zijn vriendinnetje Astrid!

Zoals eerder benoemd hebben lieve ezelvrienden een bus gedoneerd waarmee Marina tours ging rijden
met de cruisebootpassagiers of andere belangstellenden.
De bus werd erg mooi bespoten met allemaal ezels, een geweldig visitekaartje voor de Sanctuary!
Daardoor werden veel toeristen aangetrokken om een tour te maken met de bus. Deze ging eerst naar de
zuidkant van het eiland en daarna naar de Sanctuary.

Astrid: Dit kleintje kwam als weesje binnen, haar moeder was
doodgereden. Ze was zo verdrietig dat ze niet wilde eten en alleen

maar in het winkeltje wilde liggen. Totdat Dean ingreep, hij heeft
haar letterlijk en figuurlijk tot eten en spelen gedwongen. Zo gaaf om

te zien! Nu, na al die jaren zijn ze nog steeds beste vriendjes!

Veel ezeltjes die voor welke reden dan ook zonder moeder binnen gekomen zijn hebben we, net zoals
Astrid, grootgebracht met PAVO melk voor moederloze veulens! Nu staat dat aantal op zo'n 350
weesezeltjes. Dat betekent dat ze ook 's nachts melk moesten krijgen, dus u kunt zich vast indenken hoe
vaak Marina haar bed is uitgegaan om deze kleintjes hun melk te geven!



Een van de leuke momenten die we gekend hebben was bijvoorbeeld de babyboom in 2007. Er kwamen
achter elkaar een hoop veulens ter wereld: Lana, Suusje, Coco, Bennie, Binky. Daarna nog Cody en Oscar.
Eén en al vrolijkheid in dit moederweitje.

Of toen er allemaal medewerk(st)ers waren waarvan de naam met een M begon, hilarisch! 
Marina, Maike, Marijke, Mark en Marion.

Helaas werd ons een nieuwe vergunning geweigerd in 2002, de taxichauffeurs hadden geklaagd dat er te
veel animo was voor deze leuke tour en zij bijna geen passagiers  kregen waardoor minder inkomen. En zij
moesten er tenslotte van eten. De ezels ook, maar die waren volgens hen natuurlijk minder belangrijk.



De Stichting kon met behulp van privégeld van Marina en Ed, in 2005 een stuk aangrenzende grond kopen  
van ongeveer 20 Hectare. Na de nodige bebouwing; een opslagplaats voor het voer, een voederplaats,
diverse hofjes waar mensen in de schaduw konden genieten tussen de ezels en een watervoorziening,
konden de mensen met hun auto een soort van ezelsafari doen. Men mocht de ezels voeren met
meegebracht brood of een zakje biks kopen bij het winkeltje. De ezels vonden het geweldig. Ze stonden al
te wachten bij het wildrooster. Toen zijn we, als stichting, ook entree gaan heffen om verzekerd te zijn van
een inkomen voor de ezels: 10 Antilliaanse gulden voor volwassenen en 5 voor kinderen.

En als je dan denkt dat je alles voor elkaar hebt, krijg je in juni 2009 een aangetekende brief overhandigd
door een bode van de overheid. Een brief die insloeg als een bom! Hierin stond dat ons de huur werd
opgezegd van de grond i.v.m. het feit dat we te dicht bij de landingsbaan van het vliegveld zaten. We 
 werden onderdeel van Nederland dus de Nederlandse regels gingen gelden. De vraag was of we maar
even voor oktober/november alles van het terrein wilden halen, niet alleen de ezels maar ook alle
gebouwen, inclusief het woonhuis van Marina en Ed. Verslagenheid alom, hoe gaan we dit in godsnaam
binnen zo'n korte tijd oplossen en waar moeten we naar toe?
We hebben toen met behulp van sponsoren gelukkig nog 2x 20 hectare, aangrenzend aan onze al eerder
gekochte grond aangeschaft. Hier  konden we alles opnieuw opbouwen met een ingang naar het park toe.
We hadden niet veel tijd gekregen van de overheid dus hebben we een advocaat ingeschakeld, Ernst
Wesselius, en die heeft gelukkig uitstel voor ons kunnen bedingen.
Weer stond de stichting voor een enorme opgave maar door de goede organisatie en het harde werken
van Ed samen met Genaro, zijn we in mei 2011 verhuisd!



De aanbouw van het nieuwe gedeelte: stallen, loods, palapahut, winkeltje en een nieuwe toegang tot het
doorrijgedeelte naar het grote park.

De verhuizing deden we in stappen. Eerst het gedeelte waar onze gasten binnenkomen en de rest van het
voorterrein zoals ons winkeltje waar men de entree betaald, iets over de ezels te weten komt en leuke
souvenirs kan kopen om zodoende de ezels te steunen.

Daarna de ezels naar de specialcare. Daar waar de stallen staan en waar alle nieuwe ezels binnenkomen
om te ze een tijdje te observeren of alles goed gaat, de moeders met de kleintjes staan en onze
weesezeltjes. Kortom alle ezels die meer zorg behoeven!



De verhuizing van deze ezels verliep vlekkeloos, de verhuizing van de ezels uit de Walk Inn ging iets
moeizamer. Robin en Aafke, 2 stagiaires hadden een doorgang gemaakt naar het grote park toe waarvan
wij dachten dat ze er zo doorheen zouden gaan als wij met voer voorop zouden lopen. Niet dus. Na lange
tijd hadden we alle ezels, op één na, erdoor heen. Die ene was Cody, die in de Walk Inn geboren was en
dacht: ik ga niet verhuizen. We hebben hem met 6 mensen opgetild en naar het grote park gedragen waar
zijn moeder Loulou al stond te wachten. Deze klus was geklaard, en het nieuwe gedeelte werd geopend
verklaard!

Ten eerste was daar COVID, geen bezoekers op Bonaire, dus ook geen inkomsten voor de ezels. Gelukkig
werden we een klein beetje gesteund door de Nederlandse overheid en genereerden we inkomsten door
allerlei acties te bedenken waarin we door heel veel ezelliefhebbers gesteund werden. Dat mocht ook wel
want de prijzen van de zeevracht rezen de pan uit. Elke 40ft container werd 800 euro duurder. Fijn dat er
op onze leuke actie; adopteer een ezel 105 nieuwe adoptanten hebben gereageerd. Vanaf 21 Maart zijn
we gesloten geweest voor publiek dus deze hulp kwam heel goed uit.
Toen kwam er een tweede periode dat we geen mensen meer mochten ontvangen in de sanctuary.
Marina heeft toen de ludieke naambordjes actie bedacht en gelukkig voor ons werd ook deze een succes. 

Vanaf 2011 zitten we dus aan de Kaya Ingenieur I.R.
Randolph Statius van Eps, een doorgaande weg naar
Sorobon. Hier zijn we makkelijker te vinden en te bereiken
en krijgen hier meer bezoekers dan aan de oude kant van
het park. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee want
alleen op deze manier kunnen we voor de inmiddels 800
ezels zorgen. Maar dan mogen er geen tegenvallers meer
komen, daar hebben we er, van 2011 tot aan 2023, genoeg
van gehad.



 Daarna moesten we vanwege hevige regenval weer een korte periode dicht en dit allemaal in 2020. Dit
was natuurlijk een rampjaar voor iedereen maar als je dan voor 750 ezeltjes moet zorgen als zijnde non-
profit dan is het afzien, maar we hebben het weer gered door knetterhard te werken.

Toen kwam het bericht dat naast onze sanctuary een woonwijk gebouwd ging worden. Daar waren we
helemaal niet blij mee. Althans, dat impliceerde mensen en dieren naast de sanctuary dus naast onze
ezels. Ezels zijn territoriaal en dulden geen andere dieren in hun territorium. Ze worden zelfs in heel veel
landen gebruikt om kuddes schapen te beschermen tegen wolven en coyotes. Dus om de veiligheid te
waarborgen moest er uit voorzorg een nieuw binnenhekwerk rondom het hele terrein komen, we zaten
immers niet te wachten op nog meer problemen. 4500m nieuw hekwerk à €145.000 euro. Een rib uit ons
lijf maar het moest gebeuren want ons huidige hekwerk zou te zwak zijn en geen indringers buiten
houden. Daar hebben we een Go Fund Me actie voor gehouden en gebedeld bij liefdadigheidsinstanties.
 
Weer werden we door veel lieve mensen geholpen en hebben het hekwerk kunnen kopen. Maar het
moest het ook nog geplaatst worden, wat een karwei. Frank kwam voor de 3de keer vrijwilligerswerk
doen en heeft een groot gedeelte op zich genomen samen met Ed en Genaro. In april 2022 kregen we
geweldige hulp van de landmacht. Om ons te steunen kochten ook zij een Name of Famebordje.

Wij helemaal blij met al deze hulp en de realisatie van een compleet nieuw hekwerk om de sanctuary. 
Wat kon ons nu nog overkomen?

Iets wat we niet in de hand hebben; het slechte weer op Bonaire, oftewel de klimaatverandering.
Wat hebben we veel regen gehad. Zoveel dat we gewoon overstroomd waren. We moesten met de auto                       

naar de voederplaats. Het water stond tot aan de autodeur. Weer konden we geen bezoekers
ontvangen en moesten we een structurele oplossing voor het waterprobleem gaan vinden. Opnieuw
zijn we een Go Fund Me actie gestart en met succes. Zoveel lieve mensen, wereldwijd, die ons geholpen
hebben. Op de foto's die we geplaatst hebben zagen mensen hoe schrijnend de situatie was en hebben
massaal gedoneerd.



We moesten alle oudjes uit onze seniorenweide halen en in het grote park onderbrengen. Dat deed ze
geen goed want ze staan natuurlijk niet voor niets in onze bejaardenwei. De leeftijd van een ezel zie je aan
hun tanden. Deze lieve oudjes hebben grote, lange bruine tanden of helemaal geen tanden meer. Tussen
alle jeugdige ezels kwamen ze niet aan hun dagelijkse portie toe want de jeugd eet veel sneller.

Gelukkig konden we al snel beginnen met het park ophogen en betonvloeren storten. Dan zouden de
bejaarde ezels weer terug kunnen naar hun eigen weitje. De een na de andere truck met diabase (zand)
werd gebracht en de betonvloer bij de moeders met hun veulens werd gestort. Daarna volgde het andere
moederweitje en onze seniorenweide.
Gelukkig staan alle oudjes weer in hun eigen wei, hebben we betonvloeren bij de moeders en de kleintjes,
is het park voor het grootste gedeelte opgehoogd. Ook deze crisis hebben we weer overwonnen!                          



Dit was 30 jaar in ezelvlucht. Natuurlijk kunnen we niet alles vermelden, er waren hoogte- en
dieptepunten. Erg blij zijn we met het nieuwe bord bij de ingang, ontworpen door Deviate Design.
Dankbaar naar al onze sponsoren en donateurs die ons in al die jaren gesteund hebben.
Ook blij met alle mensen die ons in die 30 jaar geholpen hebben, op welke manier dan ook!
Zonder de vrijwilligers en stagiaires die voorbij zijn gekomen hadden we dit ook niet kunnen doen.

We zitten nu in 2023 en vieren bijna ons 30 jarig bestaan. Er wonen nu 800 ezels bij ons in de sanctuary.
Vaak als we merries binnen halen, zijn deze drachtig. Vrouwtjes buiten zijn bijna altijd zwanger. Ze dragen
13 maanden en 6 weken na de bevalling zijn ze weer hengstig. De hengsten ruiken dat, vechten met elkaar
en de sterkste hengst mag met het vrouwtje paren. Dat is de reden dat er de laatste tijd zoveel veulentjes
geboren zijn bij ons. Dat zijn de blije momenten. Ook zijn er enkele moeders met veulens binnen gekomen
die we, vanwege verschillende omstandigheden, van de straat moesten halen. Voor de merries betekent
dat hun laatste veulen, omdat bij ons alle hengstjes gecastreerd worden. Voor de veulens betekent dat
opgroeien in een veilige, liefdevolle omgeving. 
Hier zie je enkele van onze veulentjes: Zdenek, Ryder, Zdenek, Zoia en Lola



Hoe kunt u ons helpen?
Kom ons bezoeken, adopteer een ezel of kom ons team versterken!

Het entreegeld en de winst van alle verkoop in het winkeltje komt volledig ten goede
aan de ezels. Adopteer je een ezel? Dan mag je jouw adoptie-ezel het hele jaar zo

vaak bezoeken als je wil. Ben jij een dierenliefhebber en niet vies van hard werken?
Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde stagiaires en vrijwilligers. 

Via onze website: www.donkeysanctuary.org en Facebook pagina: Donkey Sanctuary
Bonaire staat hierover meer informatie.

Donatie
Het is ook mogelijk om op onderstaande rekening geld te doneren.

ING Bank Nederland 
IBAN: NL82 INGB 0003921224 t.n.v. Mevrouw M.M. Melis - inzake Donkeys Help 

Swift: INGBNL2A 

Lieve Sponsors, vrienden van ons en onze ezels, adoptie ouders, donateurs en alle bekenden.
In de afgelopen 30 jaar van ons bestaan en mijn leven, hebben zich erg veel dingen voorgedaan en
daarom hebben wij gemeend dit voor ons in vogelvlucht met iedereen te delen via deze speciale editie
voor ons 30-jarig bestaan.
Door het geloof in ons werk hebben wij alle steun gekregen die we hard nodig hadden van alle sponsors,
adoptieouders, donateurs en bovenal van onze vrienden.
Ed, mijn partner, en ik blijven eenieder dankbaar voor alle steun die wij de afgelopen jaren hebben mogen
ontvangen om ons werk voor de ezels te kunnen doen, want zonder deze steun was het ons dus nooit
gelukt!
Ook gaat onze dank uit naar onze vaste hulpen, stagiaires, vrijwilligers en eenieder die een steen heeft
bijgedragen aan het welzijn van onze ezels en onze Stichting Donkeys Help sedert 26 mei 1993.

Onze dank is groot 
Een dikke ezelkus
Marina en Ed 


